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Datum: 15-04- 2025 nummer 120 I I

Vrienden van de Jezus-Openbaring door de schrijfknecht en schrijfprofeet Jakob Lorber
voelen zich met alle mensen van de wereld verbonden als schepsels en kinderen van
€én en dezelfde Vader. Deze hemelse Vader belichaamde Zichzelf ongeveer 2.000 jaar
geleden in de Jezus Christus en manifesteerde Zich als Heiland en Leraar pas op zijn
dertigste jaar, gedurende drie jaar. De geestvrienden van de Goddelijk Openbaring
[h]erkennen in deze eeuwige bekendmaking een nieuw en groot Woord van God (het
bijbelse evangelie van Johannes!) en beogen te komen tot een gezamenlijke
vreugdevolle uitwisseling over de gehele wereld..
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Liefde (3 van 3 —slot)

Liefde is de oorsprong van het goddelijk bestaan en de waarheid volgt de liefde op
de voet. De Heer zegt in het hoofdstuk: "Verzorg de goddelijke liefde’, laat de wereld
met haar doen en blijf op de weg waar je geluk en heil hebt gevonden, want Mijn woord

blijft eeuwig nieuw en waar, het zal nooit verouderen. De Heer heeft nooit een orde
gesticht. Want daar heb je gradaties van laag tot hoog, dus veel hoogmoedigheid en
geen liefde voor elkaar.

De Heer zegt het volgende: “Jullie moeten onder elkaar één orde van
zuivere liefde voor Mij zijn, enkel kinderen van één en dezelfde Vader en op
eendere wijze verlost door Mijn menswording; jullie moeten één en dezelfde
kaste van liefdevolle, barmhartige broeders en zusters zijn in de levende kracht
van Mijn woord en naam, aangezien jullie allemaal door één en dezelfde Jezus
Christus tot kinderen van Mijn liefde, erbarmen en genade zijn gemaakt.”

Het is voor de mens niet goed om zich van anderen af te zonderen, want zegt
de Heer: "Wat kan daar voor zegen voor het volk uit voortkomen...?” ‘Wie geen
barmhartigheid beoefent als vrije belijder van Mijn woord en Mijn liefde, en wel met al zijn
krachten zonder vergoeding, diens werk zal Ik beschouwen als dat van een dier, dat in
zijn gerichte orde altijid één en hetzelfde werk moet doen, omdat het krachtens zijn
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gerichte orde niet anders kan en mag; en die werken zijn zo goed als helemaal geen
werken.”

Als de Heer zegt dat het vlees zwak is, daar bedoelt Hij niet het fysieke
lichaam mee, maar het vlees van de geest of zijn menselijke liefde. Als er gezegd
wordt door Jezus: “Van nu af aan zal Ik daar niet meer van eten,
totdat het voleindigd wordt in het rijk van God!", wat bedoelt Hij
daarmee? De Heer: ‘Ofwel, tegen jullie hardhorenden luid en duidelijk gezegd: ‘Van nu
af aan zal Ik niet eerder weer eten dan na het gericht van de wereld ofwel van de vorst
van de wereld, in het Godsrijk, dat het rijk van de liefde ofwel de wedergeboorte van de
geestis.”

De Heer adviseert zulke uitspraken niet met de wereldse geest te begrijpen, maar
met de liefde van de liefde, anders zal Hij het nieuwe paaslam nog heel lang niet
samen met ons in het rijk des levens niet kunnen eten.

‘Als derhalve de Zoon het eigenlijke, werkelijke wezen van de Vader is, het belangrijke
vat waarin de Vader ofwel de eeuwige liefde en wijsheid woont, waaronder de
allerhoogste volheid van de godheid verstaan wordt - hoe kan iemand dan tot de Vader
komen als de Zoon voor hem van nagenoeg nul en generlei waarde is?”

De Zoon (de Wijsheid) en de Vader (de Liefde) lijken op elkaar als twee druppels
water. ‘Maar zonder de Zoon is er geen Vader, evenals er zonder de Vader er geen
Zoon is!” We hadden het zojuist over twee druppels water. Water het symbool van
deemoed. ‘Wat is het water dus? Is het niet de liefde, die vanuit Mij bij jullie op aarde is
en de enige voeding voor alle wezens en dingen, evenals alleen het leven zelf?”

Jezus sprak regelmatig over het levende water in de evangelien en zegt daarom hier:
“Wordt onder Mijn evangelie wordt niet verstaan en heel in het bijizonder Mijn levende
woord aan jullie, als het zich meedeelt aan een hart dat Mij liefheeft?”... ‘Daarom zien
echte geleerden er 00k niet zelden uit als ongelukkige geesten.”

De Heer heeft het over het WATER; en het bloed? Dat zou het verstand in de weg
staan. Hoe minder bloed in het hoofd, des te helderder is het verstand. Want bloed is
het leven van het HART. Voedsel in het lichaam wordt omgezet in BLOED. Het derde
wat ter sprake komt is de GEEST. De wezenlijke liefde in de mens is de geest van de
Heer. Dan stelt de Heer wat het verschil is tussen water, bloed en geest, aangezien
ze alle drie een en dezelfde zijn, dan zullen ze toch ook wel volkomen een zijn. Dit
kan vergeleken worden als de Vader, het Woord en de Heilige Geest.

In deel twee van ’liefde” bespraken we de sekten en orden. Maar de Heer
benadrukt nog eens dat liefde geen sekten kent: ‘Alle zogenaamde sekten en orden
zijn in de ogen van Mij, de Heer, een gruwel; want Ik heb alle mensen tot de liefde
geroepen en daarmee tot het eeuwige leven. De liefde kent echter alleen broeders, maar
geen sekten en orden!... De liefde heeft geen grenzen; maar het zijn de zucht naar de
wereld en iedere soort eigenliefde, die die grenzen hebben vastgesteld. Dat zijn de enige
stichters van alle sekten en orden, die van elkaar verschillen in allerlei dwaze getuigen
en allerlei onnozele gebruiken, die allemaal naar het uiterlijk worden uitgevoerd. Innerlijk
zijn ze echter vol modder en stank, omdat er geen liefde in is, maar alleen nijd, afgunst,



haat, vervolging, eerzucht en dikwijls overmatige strijd om de voorrang, hier en daar ook
grote hovaardigheid, trots, pracht, verachting van de mindere, en derhalve: heerszucht in
al haar vormen.”

Verder: ‘Mijn wateren van liefde lopen over, en de zee van Mijn oneindige
barmhartigheid is niet te peilen. Ik heb stromen van leven in overvioed. Ik ben niet zoals
de mensen, die zich van jullie terugtrekken als er smaad over jullie komt - maar |k was
bedroefd omdat jullie de wereld dienden...”

De Heer heeft voor allen de dood geproefd en alle zonden
gedragen, en overvloedig veel meer teruggebracht dan verloren
was.

‘Al is de zonde groot en meer dan groot, Mijn barmhartigheid is nog groter; Ik heb
Mijn zoon gezonden om de zonde weg te nemen, en Hij heeft die op zich genomen en
weggenomen en alles weer verzoend. Daarom moet alles, maar binnen zijn eigen orde,
eenmaal weer teruggebracht worden.”

Verder: ‘De dood moet zijn doden teruggeven; Ik wil Mijn gevangenen uit de hel
verlossen en uit de zee halen en uiteindelijk de dood en alle vijanden helemaal
afschaffen, opdat alleen Ik er ben en Mijn leven regeert, en het licht heerst door het
leven..... Zolang Mijn vuur toornig is door de gerechtigheid, moeten jullie niet bidden voor
de verlossing van hen, die ten dode toe tegen Mij hebben gezondigd; echt, ze moeten
hun eigen gruwelen opvreten en uitspuwen wat ze hebben gevreten.... Het komt door
Mijn heiligheid dat zondaren en huichelaars niet bij Mij kunnen wonen, aangezien lk een
verterend vuur ben en iemand, die niet heilig is, niet kan verdragen, maar Ik haat de
zonde en allen, zolang ze de zonde liefhebben.”

De Heer zal eenmaal in genade aan al Zijn schepselen denken
en hen van elke last verlossen. Na een langdurig vuur zal Hij hen
verlossen, wanneer Hij al Zijn werken voltooid zal hebben en Zich
over allen zal ontfermen, aldus de laatste alinea in het hoofdstuk
"Liefde en erbarmen’.

Wie zich echter door zijn eigen wil van Mij afkeert, keert zich van
zijn eigen zaligheid af en vindt pijn, aldus de Heer en Hij zegt verder in
dat verband: ‘Na de zonde wordt de rechtvaardigheid van Mijn straf geopenbaard, en
na de straf openbaart zich Mijn barmhartigheid, die uit Mijn eeuwige liefde komt en de
toorn verslindt door de enige Middelaar, die de zonde en de straf van de zondaren draagt
en wegneemt.”

In het navolgende zegt de Heer: ‘Als jullie nu sterk zijn geworden in deze zoete, almachtige geest
van liefde, zijn jullie in staat met alle mensen om te gaan, met Farizeeén en tollenaars; en kijk, dan
zullen jullie niet aan hen ten prooi vallen, maar zij aan jullie, en jullie zullen hun bevallen, zodat zij
zichzelf willen verbeteren.’.... ‘Die kleinen, die zichzelf vernederd hebben, zal Ik verhogen; maar
degenen, die zichzelf verhogen, moet Ik naar beneden duwen, opdat ze vanuit het stof leren spreken
en tenslotte ook naar Mij toe komen."... “lk heb de niet gevallen engelen nog steeds om Mij heen,
omdat zij ieder voor zich deemoedig ten opzichte van Mij bleven en hun aangezichten met hun
vleugels bedekten; ze ontvangen nog steeds van Mij, en danken voor wat ze ontvangen hebben.’



We dienen dus diep te graven in onszelf, opdat wij de ware grond van
deemoed vinden. Want Jezus zei destijds ook tegen de Zijnen, dat de heilige geest
niet over zichzelf spreekt, maar wat Hij hoort van de Zoon, ja, dat zegt Hij, evenals de
Zoon niets anders zegt of doet dan wat Hij de Vader ziet doen en wat Hij gehoord
heeft.

En de tegenstrever leert de mensen grijpen naar de schaduw van de wereld
en rukt hun het ware uit de handen , en brengt tenslotte de mensen in de grootste
verwarring en zelfs tot vertwijfeling. Daarom zegt de Heer: ‘Raak niet begerig door je
eigen inzicht en ga met de slang geen gesprek aan, maar wandel in Jezus...”

Jezus zei ook: ‘Mijn Vader is louter liefde en Ik ben de Zoon (Wijsheid) van de
liefde."..."Dat het er in Mijn kerk tegenwoordig nog zo zwalk uitziet, komt door het gebrek
aan liefde...” "Maar sommigen hebben een stramme, eigenzinnige geest, die Ik uit liefde
harder moet aanpakken...”



Een heel cruciale opmerking van de Heer: ‘Als quIie dus bidden, bidt
dan voor de hele mensheid, niet alleen voor individuen; want Ik wil dat alle
mensen geholpen worden, en zo moeten ook jullie willen en wensen dat Mijn licht zonder
onderscheid voor allen schijnt.”

De Heer zal spoedig komen om van iedereen rekenschap te vragen over het
talent of talenten dat hem toevertrouwd is. (Matth.25:124 e.v. en Luk.19:12 e.v.) de
Heer zegt verder: Ik zeg je dat de tijd zal komen, dat er met angstgeschreeuw naar Mij,
de Vader, de Verlosser, geroepen en gezocht wordt. Dat is dan echter ook de tijd dat
jullie, die de liefde voor Mij in zo'n rijke overvioed in je hebben, allemaal tot actie
overgaan.’... 'Want God is een eeuwig, volkomen zuiver maar 00k oneindig hevig vuur,
dat nooit meer uitdooft; en als de Vader het niet wilde temperen, zou het onmiddellijk
alles voor eeuwig vernietigen. Daarom moet iedereen God boven alles vrezen, maar de
Vader boven alles liefhebben; want de Vader is het volkomen blanke tegendeel van God!
En toch zou God God niet zijn zonder de Vader, die de eeuwige liefde in God is, en de
Vader zou zonder God geen Vader zijn.”

leder woord in Hem is de Vader, maar de Vader zou nooit
Vader zijn zonder God — en dus zijn God en de Vader één!

‘Wie dus met de liefde aan de Vader raakt, raakt ook aan God; wie echter de
Vader vergeet en met zijn wijsheid alleen aan de Godheid wil raken, zal door de Vader
niet aangezien worden. Het vuur van de Godheid zal hem echter grijpen, hem
uiteenscheuren en tot in het oneindige vernietigen, zodat hij zichzelf eeuwig nooit meer
terug zal vinden; en dan zal het ook niet gemakkelijk meer gebeuren dat de Vader hem
weer uit de hele oneindigheid bij elkaar zal zoeken en daarna opnieuw vorm zal geven.

Waar de Vader is, is God ook; maar alleen de Vader openbaart Zich aan Zijn
kinderen. God kan Zich echter aan niemand openbaren, behalve door de Vader; en dan
openbaart de Vader de Godheid, zoals nu.

Wie Mij dus hoort, ziet en liefheeft - hoort, ziet en bemint ook God; wie door de
Vader wordt opgenomen, zal 0ok door God opgenomen worden.

Als de Vader iemand, die niet waardig is, niet aanneemt, zal hij in de handen
vallen van de richtende en vernietigende Godheid alleen, en dan zal er geen erbarmen
zijn, noch liefde of genade!

Vrrees dus de Godheid! Want het is verschrikkelijk om in Zijn handen te vallen!
Maar heb de Vader lief! Houdt vast aan Zijn liefde.”

Mayerhofer schrijft via de Heer: “Sinds 1800 jaar (in onze tijd is dat 2000 jaar!)
is het de Heer op de wereld al heel vaak overkomen dat Hij zelfs door overigens heel
gemoedelijke en aan God toegewijde mensen naar buiten geranseld is; en toch was
het werkelijk de Heer van hemel en aarde Zelf, die ze naar buiten geranseld
hebben!”

Tenslotte zegt de Heer: ‘Mijn rijk is dus in het kleine hart van ieder mens gelegd;
wie daar binnen wil komen, moet zijn eigen hart binnengaan en daar voor zichzelf een



plekje van rust vestigen, dat deemoed, liefde en tevredenheid heet; als hij dat plekje in
orde heeft, is 00k zijn geluk voor eeuwig in orde. Dan zal hij op dat plekje heel gauw heel
veel meer vinden dan hij ooit verwachtte; want een klein huisje is beslist gemakkelijker in
te richten met alles wat voor het huishouden nodlig is dan een groot paleis, dat er zelfs
nog leeg uitziet als het reeds met voor vele duizenden guldens meubilair is ingericht.
Jullie moeten je dus ook van Mijn hemelen geen al te uitgebreide en eindeloze
gedachten hebben, maar jullie moeten je voorstellingen daarvan heel nauw en klein
maken, ongeveer zoals bij gewone volksmensen op aarde; dan zullen jullie daarbinnen
de ware gelukzaligheid vinden.”

‘Evenzo moeten jullie je Mijn hemelen niet voorstellen als heel ver van jullie
verwijderd, maar juist heel dichtbij; de totale afstand bedraagt hoogstens drie span’ - dat
is de afstand van het hoofd tot het centrum van het hart! Als jullie die kleine afstand
hebben afgeleqd, dan zijn jullie er ook, zoals men zegt, ‘met huid en haar’ binnen!

Stel je maar niet voor dat we zoiets als een hemelvaart voorbij alle sterren zullen
maken,; maar stel je voor dat we slechts een afdaling naar ons hart zullen maken, en
daar zullen we onze hemelen en het ware eeuwige leven vinden!

Kijk, in het hoofd zit het koel berekenende verstand van de ziel en zijn
handlanger, het inzicht, dat lijkt op een wijd om zich heen grijpende arm vol ogen en oren
aan het verstandslichaam van de ziel. Het verstand maakt die arm steeds langer en wil
daar tenslotte de hele oneindigheid mee naar zich toetrekken. Dit zinloze, dwaze Streven
van het verstand is als zodanig echter die gevaarlijke, dood en gericht brengende
eigenschap van de ziel, die met het woord ‘hoogmoed’ wordt aangeduid.”

E R I S S i S S S S e

De verblijfplaatsen van Jezus” jaren van -1 tot 32 n.Chr.

Abila

Aphek

Auran, oostelijke oever van de Jordaan
Basaltstad in Hauran

Heuvel bij Caesarea, waar Marcus de Romein woonde
Berg van de spijziging van de 4000

De berg Garizim (Bergrede)

De berg Nebo, de berg van Mozes

Bergdorp in Samaria

Bethabara, waar Petrus en Andreas woonden
Bethanié - bij Lazarus

Bethesda, het reinigingsbad

Bethlehem (geboortestad van Jezus)

! Oude lengtemaat, ongeveer 20 centimeter. De maximale afstand tussen de gespreide duim en wijsvinger.



Bethsaida

Caesarea Filippi

Chotinodora

Het oude kasteel van Esau

Davids huis in Bethlehem

Dorp op weg naar Jericho

el Azarije (Lazarus woondorp)
Emmals - bakkersdorp

Ephrem

Essaea

Eufraat

Vissersdorp bij het witte meer
Vissersdorp bij Chotinodora
Gabbatha

Gadara

Galilea

Galilees hongerdorp

Meer van Galilea/Zee van Galilea
Bergen bij de Jordaan

Bergdorp aan het Meer van Galilea
Gethsemane

Golan

Golgotha

Heidens dorp met tempel van Mercurius
Herberg op de weg naar Jericho
Herberg van Matthias bij Bethabara
Herberg buiten de stad Jeruzalem
Heuvel bij Bethanié

In het huis van Simon Petrus
Jakobsbron

Voorbij de Jordaan bij de Zee van Galilea Zee
Jericho

Jericho - Jeruzalem (onderweg)
Jeruzalem, het Oude

Jezaira

Judea

Juitergli

Kana

Kana in de vallei

Kafarnaiim



Kidron Vallei

Kis

Herberg bij Samaria

Een favoriete plaats van Lazarus
Magdala

Malaves aan de Eufraat
Morgenkop (berg) bij Kis
Nahim

Nazareth

Noord-Galilea

Olijfberg - bij Jeruzalem

Plaats in het hooggebergte
Plaats bij Bethlehem
Ostrazine

Palestina

Patmos

Pella - een bergstad

Rimmon

Romeinse herberg in de stad aan de Nebo
Samaria

Samosata aan de Eufraat
School in Kapernaim

Seba aan het Meer van Galilea
Serrhe aan de Eufraat

Sichar

Sidon

Siloah, de vijver

Stad aan de Nebo

Tabor

Dode Zee

Stalactieten grot bij Kis

Tyrus

Woestijn
Zeugma-Deba-Cyrrhus-Antiochié in Galilea

o S L e o S L S L

Kunstmatige intelligentie (Al)

door Peter Keune :l: uit Berlijn
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Op dit moment prijzen de media de deugden van Al vaak aan en prijzen het als een
van de grote doorbraken in de ontwikkeling van de mensheid, waarbij ze het zelfs
vergelijken met de opkomst van de vroegere aapmens tot Homo sapiens. In
sommige gevallen gaat de huidige euforie zelfs zo ver dat wordt gesuggereerd dat
het zal leiden tot een zekere onsterfelijkheid - de droom van de mensheid. Waar gaat
het eigenlijk om?

Eerder een commentaar uit de Tagesspiegel van 20 mei 2023 van Miriam Schrdder
op de huidige beoordeling: "Naast klimaatverandering, oorlog en de economische
crisis is er nog een andere grote bedreiging vanuit het perspectief van de westerse
wereld.

1 Kunstmatige intelligentie (Al) is een tak van de computerwetenschap die alle
pogingen omvat om machines intelligent te maken. Intelligentie wordt opgevat als de
eigenschap die een wezen in staat stelt om gepast en proactief te handelen in zijn
omgeving; dit omvat het vermogen om zintuiglijke indrukken waar te nemen en erop
te reageren, om informatie op te nemen en te verwerken en op te slaan als kennis,
om taal te begrijpen en te genereren, om problemen op te lossen en doelen te
bereiken. (Wikipedia)

Kunstmatige intelligentie is doorgedrongen tot de toponderwerpen van de G7-top van
dit jaar. De staatshoofden en regeringsleiders die in Hiroshima bijeen waren,
verklaarden dat ze van plan waren om samen regels op te stellen voor de
ontwikkeling van Al in de toekomst. Voor dit doel werd een ministeriéle formule
genaamd het "Hiroshima-Kl-proces" in het leven geroepen. Er is veel internationale
opwinding geweest sinds ChatGPT het eerste gemakkelijk toegankelijke hulpmiddel
werd om het grote publiek te laten zien wat er mogelijk is met generatieve Al.

2 Algoritmes die menselijke interactie kunnen simuleren en beelden of teksten
kunnen creéren, beloven niet alleen een enorme productiviteitswinst. Ze roepen ook
fundamentele vragen op, zoals of waar en onwaar in de toekomst nog wel te
onderscheiden zullen zijn. Om een idee te krijgen van hoe gevaarlijk kunstmatige
intelligentie is of kan zijn, hoef je geen toevlucht te nemen tot apocalyptische
horrorscenario's. Een blik op de praktijk volstaat. Een blik op de praktijk volstaat. In
de VS stond onlangs een professor in de rechten op een door ChatGPT
samengestelde lijst van leraren die iemand seksueel geintimideerd zouden hebben.

De Al gebruikte een vermeend artikel uit de "Washington Post" als bron - maar daar
is het nooit verschenen. Ondertussen wil een burgemeester in Australié een
rechtszaak aanspannen omdat ChatGPT heeft beweerd dat hij in de gevangenis
heeft gezeten voor omkoping. Sam Altman, het hoofd van Open Al, het bedrijf achter
ChatGPT, waarschuwde onlangs het Amerikaanse Congres voor mogelijke
verkiezingsmanipulatie met Al. Dit maakt hem "nerveus". De wetenschapper pleitte
eerder al voor een wereldwijd controleorgaan voor de technologie die hij hielp
ontwikkelen. Kunstmatige intelligentie is zo krachtig dat het gereguleerd zou moeten
worden zoals kernwapens ..."

2 Een algoritme is een proces of een reeks stappen waarmee een probleem in
een eindig aantal stappen ondubbelzinnig wordt opgelost. Het
oplossingsproces is begrijpelijk en werkt altijd op dezelfde manier. Elke
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opeenvolging van stappen die herhaaldelijk leidt tot dezelfde output met dezelfde
inputvariabelen kan gezien worden als een algoritme. Wat is een algoritme en
waarom heb je het nodig? In ons dagelijks leven zijn er veel dingen die beschreven
kunnen worden als algoritmen, zoals kookrecepten, reparaties, instructies en
werkstappen. (Computerwetenschappelijk lexicon)

De ontwikkeling van de computer is een uitvinding die inderdaad grote veranderingen
teweeg heeft gebracht voor de hele mensheid, misschien wel vergelijkbaar met de
uitvinding van de auto. De computer is in principe vergelijkbaar met onze hersenen,
die schijnbaar onbeperkte zintuiglijke indrukken kunnen opslaan om ze aan elkaar te
koppelen. Ondertussen zijn moderne computers in staat om enorme hoeveelheden
gegevens te comprimeren in de kleinste ruimtes in snelle ontwikkelingsfasen. Hun
enorme rekenkracht stelt de industrie in staat om volledig autonome werkprocessen
te ontwikkelen die menselijke foutgevoeligheid grotendeels elimineren. Hierdoor
kunnen hele werkprocessen in de industriéle productie worden geautomatiseerd
zonder menselijke tussenkomst en dus aanzienlijk goedkoper worden. Er zijn nu
bijna geen toepassingsgebieden meer die niet in meer of mindere mate door
computers worden bestuurd. Er is zelfs de gewaagde veronderstelling dat mensen
het eeuwige leven zouden kunnen krijgen, wat gebaseerd is op het vermogen van Al
om nu ook gevoelens en voorkeuren op te slaan, evenals onze uitdrukkingen van het
leven, om ze vervolgens met elkaar in actie te brengen (hoewel dit nog in de
kinderschoenen staat).

Er wordt gehoopt dat dit het mogelijk maakt om de persoon na zijn dood te laten
"herrijzen" met behulp van de oorspronkelijke gegevens die eerder waren
opgeslagen, die samen met de foto van de persoon op een monitor zo goed als weer
levend worden. Dit idee is afgeleid van de aanname dat de hersenen de eigenlijke
persoon zijn die denkt en handelt en waarvan de functies opnieuw tot leven kunnen
worden gewekt. Vanuit geestelijk oogpunt is dit natuurlijk absurd, omdat het de
functies van de ziel en geest ontkent, die het eigenlijke leven van een persoon
vormen. Dit komt omdat de hersenen, net als een computer, in de eerste plaats een
rekencentrum zijn met bijbehorende schakelfuncties, die ook eerst "bediend” moeten
worden, wat gebeurt door de impulsen van de neigingen van de geest (het
geestelijke hart).

Als de besturing van de computer met de gegevens bijvoorbeeld permanent zijn, kan
het eerdere gegevens opslaan en later nieuwe combinaties samenstellen uit deze
gegevens, maar het kan geen nieuwe input van zichzelf opnemen. Met Al kunnen
echter nieuwe netwerken worden gevormd die automatisch werken en genereren
zichzelf dan als een nieuwe input. Het belangrijkste verschil tussen het menselijk
brein en de computer is echter dat het niet alleen materiéle indrukken opslaat en
combineert, maar dat het alle opnames automatisch overbrengt naar het mentale
brein en ze zo permanent overdraagt aan zijn verdere leven.

In het Grote Evangelie van Johannes deel 4 (door Jakob Lorber) worden de functies
van de hersentabletten en hun materiéle/geestelijke correspondenties gedetailleerder
beschreven. Een ander belangrijk verschil moet hier worden vermeld. De computers
moeten altijd gevoed worden door puur menselijke perspectieven, terwijl onze
geestelijke hersenen ook in contact staan met de goddelijke geest (geestvonk) via
het geestelijke hart. Deze goddelijke inspiratie kan dan tot in alle eeuwigheid worden
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uitgebreid en bepaalt voornamelijk de gelukzaligheid van ons eeuwige leven. De hele
oneindigheid met al haar ontwikkelingen is aanwezig in het geestelijke hart via de
goddelijke geestvonk. Dit stelt ons bijvoorbeeld in staat om ons in volle werkelijkheid
met dierbaren te verbinden, ongeacht waar ze zijn. Alles wat leeft is opgeslagen in
ons hart en kan van daaruit opstijgen naar ons bewustzijn.

Het is zinloos om je zorgen te maken over het leven na de aardse dood, omdat onze
onsterfelijkheid toch al van eeuwigheid af aan bedoeld is. De gevolgen van dit besef
zouden alle menselijke handelingen een andere motivatie en richting geven. (Bron:

Een blik in de toekomst -13-2023, Peter Keune j:uit Berlijn)

(Redactionele opmerking): In de jaren tachtig en negentig (1988-1999), en de
daaropvolgende jaren, heeft een boezemvriend van mij, een muziekleraar en
getalenteerd programmeur, meerdere computerprogramma’s voor mij ontwikkeld in de
programmeertaal Prolog. Hij had een bijzonder talent voor programmeren en was zijn
tijd ver vooruit. Op mijn verzoek schreef hij destijds diagnostische programma'’s die al
gebruikmaakten van kunstmatige intelligentie (Al), iets wat destijds uiterst innovatief
was.

Deze programma'’s waren voor die tijd revolutionair en ik haal er tot op de dag van
vandaag nog veel plezier uit. Ik gebruik deze regelmatig, omdat ze hun waarde hebben
behouden. Alle computers, rekenmachines, chips en andere elektronische apparaten
maken in feite ook gebruik van Al-technieken. Dit is inmiddels zo vanzelfsprekend
geworden dat we er nauwelijks nog bij stilstaan.

Wat we tegenwoordig als "de nieuwe AI" beschouwen, is in feite een geavanceerdere
versie van bestaande technologieén. Het belangrijkste verschil is dat de nieuwe Al-
systemen veel completer en veelzijdiger zijn. Ze bevatten een enorme hoeveelheid
wereldwijde kennis, zorgvuldig geintegreerd in een moderner en gebruiksvriendelijker
kader. Het is niet meer dan algoritme. De huidige 1Q van KI ligt om en nabij de 300.
Dit zal met de jaren stijgen. Zie Al als een waardevolle “assistent’, die je kan
ondersteunen bij talloze taken. Maar onthoud altijd: de gebruiker blijft de kapitein, die
de koers bepaalt en de technologie inzet om effectief te navigeren in een complexe zee
van een bewuste en een onbewuste wereld. G.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

(Uit oude Archieven)

De Auteur van de werken van Jakob Lorber

door Wilfried Schlatz :':



13

1.Jezus via Jakob Lorber (JL):

[RB.02_261,05] Zegt Robert: "O, lieve vader, het kan niet anders. - Maar wat wilden die
twaalf die gisteravond om ongeveer half zes uit de stad naar ons toe kwamen? Een van hen
ken ik al; dat is degene die brood en wijn bracht in uw naam. Dat is zo'n zwakke kleine
aardse dienaar [Jakob Lorber] van u en schrijft wat u hem door_een engel in_uw_naam
dicteert. Maar de anderen waren mij volkomen vreemd."

2e stelling: "Volgens 2.RB 261,5 [zie de paragraaf: (1.)] stroomde de openbaring van Lorber
ook niet rechtstreeks van Gods troon of van Christus' geest naar het papier, maar stroomde
enerzijds door een engel en anderzijds door de geest van Jakob Lorber. We kunnen weten
dat zowel in de geest van de engel die destijds het dictaat opnam als in de geest van Jakob
Lorber die hier het dictaat opneemt, ook onze eigen beperkingen onvermijdelijk moeten zijn,
en dat dit ook is wat de HEER wil, zodat we elkaar in nederigheid kunnen aanvullen - d.w.z.
dat door de laatste openbaring van God door Carl Welkisch (CW) de fout in de openbaring
van God door Jakob Lorber wordt gecorrigeerd.”

3.Advies:

3.1 De vrienden van het werk van Jezus door JL zouden zich daarom moeten
verootmoedigen en deze nieuwste openbaring van God door CW moeten erkennen. Maar
het feit dat CW beweert dat het lichaam van Jezus op een natuurlijke manier werd verwekt
en niet door een maagdelijke geboorte, in volledige tegenstelling tot de Bijbel en het werk
van Jezus door JL, heeft CW al volledig onbetrouwbaar gemaakt [zie: A3270.01-(De
maagdelijke geboorte van Jezus)].

3.2 In de Jezus-tekst van het nummer: (1.) staat geen lettergreep dat de Heer aan deze
engel dicteerde, maar alleen dat deze engel in de naam van de Heer aan Jakob Lorber
dicteerde.

3.3. Het werk van Jezus door JL bevat veel verslagen van gesprekken en handelingen uit
het verleden: de gesprekken van het Goddelijke centrum Jehova met de oorspronkelijke
aartsvaders voor de zondvloed, de beschrijving van de omstandigheden in Hanoch en hoe
de zondvloedcatastrofe tot stand kwam, de openbaring van het Evangelie van Jakobus
(=Jeugd van Jezus), de openbaring van Jezus' correspondentie met koning Abgarus evenals
de Laodiceabrief van de apostel Paulus, de gesprekken van de twaalfjarige Jezus met de
schriftgeleerden in de tempel en bovenal de talrijke gesprekken van Jezus met de mensen
van die tijd in Zijn drie jaar durende onderwijs.

3.4 Al deze gesprekken en onderhandelingen van die tijd zijn volledig vastgelegd in de
hemelse archieven en kunnen op elk moment door elke geperfectioneerde engel worden
opgevraagd. Jezus kon daarom een geschikte vervolmaakte engel de opdracht geven om
deze gesprekken en onderhandelingen te vertalen en aan Jakob Lorber te dicteren. Door zijn
volmaaktheid garandeerde deze engel dat hij geen fouten maakte in de vertaling vanuit het
originele Hebreeuws (in deze hemelse taal is alles vastgelegd in de hemelse archieven en
welke hemelse taal Adam en Eva van nature ook spraken) naar het Duits van Jakob Lorber's
tijd!

3.5 Al deze gesprekken en onderhandelingen in die tijd werden dus niet _eerst door Jezus
aan deze engel gedicteerd, gingen niet eerst door de geest van deze volmaakte engel,
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waardoor ze gedeeltelijk vervalst zouden zijn, maar deze volmaakte engel riep al deze
gesprekken en onderhandelingen in die tijd rechtstreeks op uit de hemelse archieven,
vertaalde ze vervolgens in het Duits van de tijd van de JL en dicteerde ze vervolgens aan de
JL.

3.6 Maar zelfs dan gingen deze dictaten niet opnieuw door de geest van JL, waardoor ze
gedeeltelijk zouden zijn vervalst, maar JL schreef altijd alleen maar letterlijk op wat hem door
deze volmaakte engel en in veel gevallen door Jezus rechtstreeks, onmiddellijk en
persoonlijk in zijn hart en niet in zijn hoofd werd gedicteerd.

3.7 Na het bereiken van de juiste geestelijke rijpheid kunnen we dan zelf toegang krijgen tot
deze hemelse archieven en tot in detail uitzoeken hoe de openbaringen van Jezus precies
plaatsvonden, welke teksten gedicteerd werden door een engel, welke teksten rechtstreeks
door Jezus zelf gedicteerd werden, welke teksten mogelijk vervalst werden door de geest
van de engel, welke teksten mogelijk vervalst werden door de geest van Jakob Lorber.
Bovenal kunnen we elk feit en elk gesprek dat Jezus door JL openbaarde controleren met de
originele opnames van dit feit en dit gesprek in het archief!

3.8 Maar alle passages en werken van Jezus door Jakob Lorber, waarin Jezus de lezer
persoonlijk in de eerste persoon aanspreekt, zijn geen dictaten van deze engel, maar in
deze gevallen spreekt Jezus rechtstreeks door Jakob Lorber tot de lezers:

3.9.Jezus door JL:

3.9.1 [HGt.01_001,02] En wie Mij verkiest boven de hele wereld, Mij liefheeft zoals een
tedere bruid haar bruidegom liefheeft, met hem zal Ik arm in arm lopen. Hij zal Mij altijd zien
zoals een broeder een andere broeder ziet, en zoals Ik hem van eeuwigheid af heb gezien
voordat hij was.

3.9.2 [HGt.01_001,04] Zij die Mij zoeken, zeg hun: Ik ben de ware Overal en Nergens. Ik ben
overal waar mensen Mij liefhebben en Mijn geboden onderhouden - maar nergens waar ze
Mij alleen aanbidden en eren. Is dan de liefde niet meer dan het gebed en het onderhouden
van de geboden niet meer dan de eredienst? Voorwaar, voorwaar |k zeg jullie: wie Mij
liefheeft, aanbidt Mij in de geest, en wie Mijn geboden onderhoudt, die aanbidt Mij in
waarheid! Maar niemand kan Mijn geboden onderhouden dan degene die Mijj liefheeft; maar
degene die Mij liefheeft heeft geen ander gebod dan dit, dat hij Mij liefheeft en Mijn levend
Woord, dat waar is, het eeuwige leven.

3.9.3 [HGt.01_001,13] Ik, Jehovah, God van eeuwigheid, de ware en getrouwe voor de
laatste waarschuwing. Amen.

[HGt.01_001,14] Jij, die dit kwaad hebt opgeschreven, dit geldt eerst voor jou, maar daarna
voor alle anderen. Amen. Dit zegt de eerste en de laatste. Amen.

3.9.4 [HGt.01_002,10] Maar dit zeg Ik nu: dat Ik de enige eeuwige God ben in Mijn drie-enige
natuur als Vader volgens Mijn goddelijke natuur, als Zoon volgens Mijn volmaakte menselijke
natuur en als Geest volgens al het leven, werk en kennis. Van eeuwigheid af ben Ik Liefde
en Wijsheid Zelf. Ik heb nooit iets van iemand ontvangen. Alles wat bestaat is van Mij en wie
iets heeft, heeft het van Mij. Hoe kan ik dan een tiran en een rechter van veroordeling zijn? O
jullie dwazen! 1k heb jullie lief, jullie verachten Mij. Ik ben jullie Vader, jullie maken Mij tot een
beul. Waar Ik zegen, vervloeken jullie; waar Ik bouw, vernietigen jullie; wat Ik opricht, buigen
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jullie neer; waar Ik zaai, zenden jullie er verstikkende overstromingen overheen; in alles zijn
jullie tegen Mij. Als Ik was zoals jullie zeggen dat Ik ben, waarlijk, Ik zeg jullie, dan zou de
aarde al lang geleden hebben opgehouden te bestaan, ja, dan zou zij nooit zijn geschapen!
Maar omdat Ik ben zoals Ik ben, bestaat alles nog steeds zoals het was en zoals het eeuwig
zal zijn; en ook jullie zullen zijn zoals jullie willen zijn zonder Mijn oordeel of veroordeling -
want jullie zullen zijn wat jullie jezelf hebben gemaakt te zijn. Maar zij die Mij nemen zoals Ik
ben en Mij liefhebben zoals Ik hen liefheb, van hen zal Ik maken wat zij willen, zodat hun
vrijheid en vreugde voor altijd volmaakt zullen zijn.

3.9.5 [HGt.01_003,08] Zeg je vrienden en broeders in alle liefde: Ik, hun allerliefste Vader,
heb Mijn beide armen al uitgestrekt om hen allen eeuwig, eeuwig aan Mijn hart te drukken.
Laat ze zich niet langer van Mij afkeren, maar laat ze onwankelbaar in Mijn aangezicht kijken
en Mijn oog zal hun zeggen, ja luidkeels verkondigen, hoeveel Ik van hen houd en hoe
oprecht Ik om hen geef.

[HGt.01_003,09] Zeg hun: Ik heb hun zonden van Mijn ogen afgeveegd en hen gewassen zo
wit als sneeuw; er is nu geen belemmering meer. Ik zal niet langer een onzichtbare vader
voor hen zijn; ze zullen Mijj altijd zien en met Mij flirten en flirten en zich verheugen; ze zullen
nu al hun zorgen aan Mij toevertrouwen.

3.9.6 [HGt.01_003,15] Zeg hen zeer beslist en zeker: Mijn liefde wacht op hen en Ik zal Mijn
armen niet sluiten totdat zij allen rusten in Mijn armen, waar zij hun allerliefste, heilige Vader
van aangezicht tot aangezicht zullen zien en hun vreugde nooit zal ophouden. Amen!

3.10. Voor de denkgeest van het hart zijn dit directe en
onmiddellijke levende woorden van de echte Jezus-

Jehovah tot zijn hart en geen woorden van een of andere engel, waarbij wordt

gezegd dat deze woorden eerst door de geest van deze engel en daarna door de geest van
Jakob Lorber zijn vervalst! Maar de altijd dwalende geest beschouwt deze directe en levende
woorden van Jezus als dubbele vervalsingen, vooral als ze in tegenspraak zijn met zijn
redenering in een andere valse leer.

3.11. Als iemand bijvoorbeeld de valse doctrine van Carl Welkisch heeft geloofd dat het
lichaam van Jezus door een aardse vader werd verwekt, dan beschouwt hij ten eerste alle
bijbelpassages die van het tegendeel getuigen als vals, en ten tweede beschouwt hij alle
woorden van Jezus door JL als dubbel vervalst, die getuigen dat het lichaam van Jezus niet
biologisch verwekt was.

3.12. De stelling in paragraaf: (2.) is een heel handig hulpmiddel om alle woorden van Jezus
door JL als dubbel vervalst te verklaren (eerst door de geest van de engel en daarna nog
een keer door de geest van JL), die in tegenspraak zijn met de eigen redenering in een of
andere valse leer, in een of andere valse openbaring of in een of andere valse wetenschap.

3.13. Overigens getuigt Jezus zelf aan Jakob Lorber van de volledige zuiverheid van Zijn
directe verbale inspiratie:

3.14. Jezus door JL:

3.14.1 Een woord aan de bediende. - 8 februari 1844
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[HiG.02_44.02.08,01] Wat kan het jou schelen of iemand dit of dat tegen jou zegt? - Kijk naar
Mij, jouw Heer, en je zult bij Mij alle posities zien die in de kleinste mate de jouwe zijn!

[Zie het 7e hoofdstuk van Johannes, verzen 1-5, waar je zult zien hoe zelfs Mijn trouwste
broeders, de apostelen, Mij behandelden, omdat het niet goed voor hen was dat Ik een korte
tijd in Galilea zweeg en uit Judea vluchtte, waar zij Mijn leven zochten!

[HiG.02_44.02.08,03] Ik werd door de apostelen, door Mijn trouwste broeders, beschuldigd
van lauwheid en slapheid in Mijn ijver! - Willen jullie beter zijn dan 1k? Kijk, kijk hoe dwaas
jullie denken!

[Zie, als jij een schrijver was geweest, dan had Ik jou nooit uitgekozen. Want wie graag
schrijft, smokkelt en verkoopt graag zijn eigen waren voor Mijn rekening tussen Mijn echte

waren! - Maar juist daarom heb Ik jou uitgekozen, omdat je geen krabbelaar bent, om
Mijn waren in_volkomen zuivere staat aan de wereld te
brengen! - Maar als het ook in deze zuiverheid verkeerd
wordt beoordeeld, dan wee de wereld in de laatste
dagen!

[HiG.02_44.02.08,05] Bij iedereen geef ik de voorkeur aan ijver boven lauwheid. Maar jij
moet zo traag zijn als een vloeipapier waardoor een oneerlijke vloeistof toch helemaal zuiver
kan worden gefilterd! Want in jullie ijver zouden jullie zoveel dingen van jullie hoofd naar het
Mijne kunnen brengen. Maar omdat Ik jullie geen eigen ijver laat, maar jullie alles alleen
vanuit Mijn ijver moeten doen, zonder dat jullie vrije wil op enigerlei wijze gedwongen wordt,

zullen Mijn goederen zuiver aan het licht komen!

[HiG.02_44.02.08,06] Misschien vinden jullie hierin voldoende verontschuldiging. En daarom
moet niemand zich binden aan jullie ijver, maar alleen aan Mijn ijver! Wie daarmee niet
tevreden is, gaat het slecht!

[02_44.02.08,07] En met wat hier gezegd is moet het voor eeuwig en altijd blijven! - Want
niemand zal gered worden door de ijver van Mijn dienaren, maar zeker door Mijn ijver, die
Mijn liefde voor jullie allen is! Amen. - Begrijp dit goed!

3.14.2 [HGt.01_000,04] Wie dit werk leest en het als een geestelijke ingeving beschouwt,
maar niet zeker weet of het van een geest van lagere of hogere aard komt, is nog steeds erg
blind en de bedekking van het wereldse begrip versluiert nog steeds krachtig het zicht van
zijn hart.

[Hij die levend in Mij gelooft, is zeker niet vreemd aan Mijn kracht, goedheid en volste
wijsheid en hij zal en hij moet besefien dat Ik macht en wijsheid in

eeuwige overvioed bezit en waar Ik een akker bewerk,
zal Ik zeker in staat zijn de vijand voor altijd uit de akker
te verdrilven; want Ik en Satan hebben nog nooit de
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ploeg IN een voor! Helaas zet de egoistische wereld, die zelf duisternis is,

overal alleen maar duisternis; maar in de ogen van hen die door de Vader worden
onderwezen en getrokken, ziet alles er heel anders uit, want voor de waarlijk zuivere
en verlichte is alles zuiver en goed verlicht.

3143 [Heto1 ooo02] Wie dit werk met een nederig en
dankbaar gelovig hart leest, zal er allerlei genade en
zegen uit ontvangen, en hij zal niet nalaten de ware
auteur in het werk te herkennen.

3.14.4. Np_33] Alles wat gezegd is, zal voor de wereldse geest natuurlijk min of meer klinken

als een slim bedachte hypothese; Maar ik heb het niet gegeven voor
de wereldse geest, maar voor een liefdevol, nederig,
gelovig hart; en wanneer dit hart de geest tot zijn gewillig
onderwerp heeft gemaakt, alleen dan zal het in zichzelf
beseffen hoe groot de boodschap is van elke letter van
deze brief.

Want wat het menselijk verstand jullie vertelt en uitlegt, is met de uitleg al tot een

eeuwig en zinloos einde gekomen en er zit niet meer in dan het niets zelf. Maar in
deze liefdevolle en barmhartige communicatie van Mij
zijn ook nog steeds oneindige geheimen verborgen, voor
de onthulling waarvan de ene eeuwigheid na de andere
waarschijnlijk te kort zou zijn, en zo houdt iedere brief

van Mij iets oneindigs voor het eeuwige leven in, en ieder

menseliijk woord, zowel als de langste zin, houdt niets meer in zich dan wat het zelf
is: een compleet, volmaakt niets.

NP_34] Kijk, dit is het verschil tussen Mijn boodschappen en tussen de
mededelingen van het aangeleerde gezond verstand (NB., zij het van mensen of
dergelijke geesten), en daarom ook - zoals je je nu gemakkelijk zult realiseren en kan
- alle menselijke wijsheid de pikzwartste en smakelooste dwaasheid voor Mijn ogen,
en waarlijk Ik zeg u: een ieder die slechts erkent naar zijn begrip en slechts handelt
naar zijn kennis, is een dwaas, omdat hij niet tot mij is gekomen en heeft het van Mij
geleerd en zal spoedig de dwaasheid overwinnen waarmee hij is behept, bekijken.

NP_35] Maar nu Ik het jullie geef en jullie leer over Mijn liefde, geloof dan dat het zo
is en laat de wereld erover zeggen wat zij wil, want Ik heb al deze dingen verborgen
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voor de wijzen van de wereld, maar Ik zal ze trouw aan hen bekendmaken. De
onvolwassenen die Mij liefhebben! En zo zal het gebeuren dat de eenvoudigen de
Wijsheid van de wereld tot grote schande.

Np_36] Onthoud goed dit alles wat ik je hier heb verteld, en denk in de liefdevolle
nederigheid van je hart, Wie Hij is Die zulke dingen aan jou

openbaart vanuit Zijn onbegrensde liefde. - Ja, denk dat
Ik het ben, - ja, Ik ben het Zelf, jouw eeuwige, heilige,
meest liefdevolle Vader! Amen. Ik, jullie vader - als de
eeuwige liefde en wijsheid. Amen.

3.14.5 Een kort woord over de voorstelling van de Zuidpool {16 oktober 1840}

01] Zie, hoe klein het hart van de mens is, des te groter is de horizon van zijn hart.
gevoelens, als iemand in de kracht van het geloof is uit zuivere liefde tot Mij, zeg Ik. Er is
niets dat zo verborgen voor je is dat het niet gevangen kan worden door de stralen van puur
gevoel. bereikt wil worden, en dan hebben de zuivere stralen van het gevoel iets. Vraag
jezelf af of het nog steeds mogelijk zou zijn om de zaak anders te begrijpen dan het op
zichzelf echt is en bestaat.

02] Natuurlijk is de situatie heel anders met de intellectuelen; zij hebben met deze korte hand
na alle dingen, zoals minderjarige kinderen na de manen en andere zeer verre dingen. Deze
mensen tekenen dan hun gevoel in hun bekrompen geesten, en laat het dan rondtasten in
dezelfde arrogante als een blinde man, die is gaan zitten op een hiéroglief gegraveerd blok
steen en pulkt eraan zonder ook maar het geringste besef dat hij dat dit niets anders dan
hiérogliefen zijn, en nog minder dat dit schrift een mysterieuze overeenkomstige taal is van

de heldere stralen van de zuivere gevoel. - Zie, Zz0o IS het ook met deze
Mijn_mededelingen en openbaringen van Mijn genade
aan jullie gegeven; als je ze onderzoekt met de stalen
van je gevoel en als je de waarheid van de zaak belicht,
zal ze je onmiddellijk duidelijk worden, en je zult ze ook
onmiddellijk vinden alsof je ze al lang kende.

03] Maar als je er met je verstand naar kijkt, vind je het steeds onthutsender want, zoals ik al
zei, de geest heeft maar heel korte armen, die nog steeds heel zwak zijn en daarom tot grote
dingen in staat zijn, zelfs als ze er heel dicht bij staan onmogelijk te bereiken zou zijn, maar
nog minder om verder weg gelegen dingen te bereiken, dan om en dan zelfs Zonnen in haar
nauwe slakkenhuis trekken om blind te betasten van hun genocidale gevoelens; zie je, dat is
volstrekt onmogelijk, en aangezien de De geest moet echter op den duur beseffen dat zoiets
onmogelijk is, hij zal boos, laat alles achter, ruimt alle overbodige spullen uit zijn slakkenhuis
en is tevreden met zijn eigen abstracties, neemt uiteindelijk zelfs afscheid van de gevoel, en
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wordt kouder dan de Noordpool zelf, en begint zichzelf te veranderen in om zich te verbazen
over zijn opperste domheid als een god, zo niet om hem zelf te aanbidden, aangezien heeft
hij eindelijk het punt bereikt waarop hij begint te weten dat hij niets weet, en in. Dit is
tenslotte de grootste triomf, inderdaad een triomf waar het meest onschuldige kind geen cent
voor zou geven, en elk kind, ongeacht hoe engeltje walgt ervan.

04] Daarom moeten ook jullie je verstand volledig gevangen nemen
onder de gehoorzaamheid van het zuivere gevoel in levend geloof uit
liefde voor Mij! Zo zul je alle dingen zien zoals ze zijn en pas dan zul je
helder en duidelijk gaan zien waar de eeuwige zon van waarheid en
werkelijkheid schijnt.

05] Laat dit weinig tot jullie gezegd worden, opdat jullie in de toekomst
beseffen - met welke maatstaf Mijn _openbaringen gemeten moeten
worden. Amen. Ik zeg dit, de grote Meester in alle dingen. Amen, amen,
amen.

3.14.6 [Sa.01 _001,14] Wat iemand van Mij ontvangt is altijd het hoogste
geschenk van de hemel, want Ik ben de Allerhoogste van de hemel en
van alle werelden. En of Ik je nu de hemel of de hel wil openbaren,
het een of het ander zal je altijd de hoogste gelukzaligheid brengen.
Want wat Mijn Woord ook zegt, het is absoluut levend en maakt degene,
die het in alle liefde, dankbaarheid, nederigheid en levend geloof
ontvangt en aanneemt, zelf eeuwig levend en dus al buitengewoon
gelukkig in Mij hier en het liefst in het hiernamaals.




